DKR 05 2024 GELDERMALSEN

KERKDIENSTEN.

Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten
on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip.

Zondag 10 maart. Voorganger: Ds. M de Goei-Jansma uit Amersfoort

Woensdag 13 maart.Biddag voor gewas en arbeid. Aanvang 19.30 uur Voorganger :
Ds. Marien Kollenstaart

Zondag 17 maart. Voorganger: Ds. C. M. Blokland -den Hertog.

Zondag 24 maart. Palmpasen. Voorganger: Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessen-
dam

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op
YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen’.

Zondag 10 maart. Biddagdienst. Voorganger: Ds. H.].G. Vlug uit Amersfoort

Zondag 17 maart. Voorganger: Ds. Bram Bregman uit Tricht

Zondag 24 maart. Palmpasen. Voorganger: Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman uit
Deil

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 7 maart 15.00 uur: Ds. C.M. Blokland, voorganger en Mw. M. Bongers,
organist

Donderdag 14 maart 15.00 uur: Mw. P. Kuper, voorganger en dhr. J. van Leeuwen,
organist

Donderdag 21 maart 15.00 uur: R-K viering: Mw. G. Severs, voorganger en Mw. Y.
Scholten, pianist

Op woensdag 13 maart is er Koffie met gesprek en op 20 maart De Boekenlegger.
Eveneens op woensdag 20 maart om 15.00 uur is er Zingend Geloven onder leiding
van Peter Kits. We zingen dan met elkaar weer liederen uit de bundel van Johannes de
Heer.

Het voorjaar komt er aan. We horen in de vroege ochtend al vogels en we merken dat
het in de avond al wat langer licht is. We zien het aan de takken van de magnolia en
de eerste voorjaarsbloemen bloeien. Het voorjaar is vol belofte van dat wat komen
gaat.

In het nieuwe liedboek staat een prachtig lied, dat bovenstaande beschrijft: lied 982.
Het is te lang om hier helemaal uit te schrijven, graag nodig ik u uit om het lied in het
liedboek op te zoeken en te lezen.

“In de koude van de winter groet de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om”.

Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szr.nl M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

We leven toe naar Pasen. Zondag 10 maart is de 4% en zondag 17 maart de 5
lijdenszondag. We lezen uit het Evangelie van Marcus, respectievelijk Marcus 14:32-
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43 en Marcus 15:6-15. Woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid!

In memoriam

Op 24 februari jl. is van ons heengegaan Geertje Klip — de Fokkert, in de leeftijd van
91 jaar. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 maart in
de Centrumkerk in Geldermalsen. Aansluitend is zij begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Lange Akker. We bidden haar kinderen, kleinkinderen, familie en
allen met wie zij verbonden was Gods troost en kracht toe op de weg verder. Het In
Memoriam verschijnt in de volgende Kerk Roept.

Zieken

'HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta.’

Psalm 139:1

Bidden we de zieken in ons midden en de mensen die om hen heen staan Gods kracht
en nabijheid toe.

Huwelijksjubileum
Op 6 maart hopen dhr. en mw. van Assenbergh-Krommendijk hun 25 jarig huwelijks-
jubileum te vieren. Wij feliciteren het echtpaar van harte en wensen hen Gods zegen
in de komende jaren.

Vrouwenkring Hadassa

Dinsdag 5 maart is er weer een avond van Hadassa in de Consistoriekamer van de
kerk. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Leiding: Mariélle van Doorn-
Bakker.

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 12 maart is de bijbelgesprekskring van 10.30-11.45 uur in zaal 2. We
spreken met elkaar n.a.v. hoofdstuk 9 uit het boekje ‘Tegen de stroom in’. Leiding: ds.
Carolina Blokland - den Hertog

Doop- en belijdeniscatechese
Donderdag 14 maart is er doop- en belijdeniscatechese in zaal 2 van 19.30-21.45 uur.
Leiding: ds. Carolina Blokland - den Hertog en Hans Vleugel.

Giften: Via ds Blokland -den Herog € 10,-- voor het bloemnefonds . Met dank!

Tenslotte
Het kyrielied van Sela, dat we enkele weken geleden in de ‘Wat-Ter-Tafel-Komt-dienst’
zongen.

WANNEER WORDT HET WAAR

Wanneer wordt het waar,

die lang beloofde vrede?

De wereld smacht ernaar.

Er wordt zo zwaar geleden.
Wie stopt de blinde haat?
Wij zijn tot niets in staat
zonder uw hulp uit de hemel.



Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Heb medelijden, Heer.

Wanneer wordt het waar,

die lang beloofde vrede?

De oorlog smeult nog na

in stukgeschoten steden.
Gezinnen op de vlucht;

ze kijken naar de lucht,
hopend op hulp uit de hemel.

Scheur de hemel, Heer,
verhoor onze gebeden.

Dan daalt uw vrede neer;

is al het leed geleden.

Dan komt uw koninkrijk

en straalt uw heerlijkheid
op aarde, zoals in de hemel.

Hartelijke groet,
ds. Carolina Blokland - den Hertog
06-34401945 / cmdenhertog@gmail.com

Tenslotte
Allen van harte Gods zegen toegebeden.

Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland - den Hertog

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel.
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u
krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan
Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt uiterlijk maandag 11 maart 2024 sturen
naar Dicky Heinen e-mail dhheinen@hetnet.nl
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